
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ontmoetingskerk 
 

Pasen  
20 april 2025 

 
Thema: ‘Ik zie, ik zie…’ 

 
 

 
 
Aanvang: 10:00 uur  
vanaf 9.45 uur zingen voor de dienst 
Liturgische kleur: wit 
 
Voorganger: ds. Annelene Metz 
Welkom: Petra Verra 
Lector: Daniël Nottelman  
Organist: Marco Spits 
M.m.v. Emmaüsband Twenty4Eleven



Voorafgaand aan de dienst 
 
Zingen: ‘Uw genade is mij genoeg’ (Hemelhoog 202) 
 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: kruisig Hem! 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de “Koning der joden” wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald. 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
refrein 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
refrein (2x) 
 
Uw genade is mij genoeg  
Uw genade is mij genoeg  



Zingen: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (Hemelhoog 728) 
 
Jezus leeft in eeuwigheid. 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het Licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het Licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid. 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 



Twenty4Eleven zingt: ‘Opgestaan’ (Sela) 
 
Toen Hij alles had volbracht 
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 
De onschuldige droeg schuld. 
Onze hoop in dood gehuld. 
 
Maar de dood hield hem niet vast; 
Hij kwam levend uit het graf. 
Christus heeft het laatste woord; 
het wordt overal gehoord: 
 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 
Halleluja, Hij verrees, 
die de macht van zonde breekt. 
Zeg het voort: de liefde wint!  
Heel de kerk van Christus zingt: 
 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 
Door zijn leven, leven wij. 
Er is hoop, de weg is vrij. 
Niets staat tussen God en ons, 
omdat Jezus overwon! 
  



OM TE BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen  

gemeente gaat staan 
Stil gebed 

 
Aanvangslied: ‘Daar juicht een toon’ (Hemelhoog 169) 
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 
Wie in geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet. 

 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 
 
 
 



Bemoediging en groet 
vg: Onze hulp is in de naam van de HEER 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die altijd bij ons is 
en niet loslaat wat zijn hand begon, 
die ons het leven heeft gegeven, 
die ons helpt opstaan, telkens opnieuw, 
die licht en vrede brengt voor ons allemaal, 
die er is als we het moeilijk hebben, 
die de weg wijst  
en ons helpt leven zoals bedoeld. 

vg: Het Licht van Pasen schijnt over de wereld. 
allen: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
vg:  De genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus, de verrezen Heer 

zij met u, met jou, met ons allen! 
allen: AMEN! 

gemeente gaat zitten 
 

Toelichting bij de symbolische schikking 
 

Gebed om ontferming 
 

Loflied: ‘Christus onze Heer verrees’ (Liedboek 624) 
 

1. Christus, onze Heer, verrees,  
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 



2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 
 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 

 
Moment met de kinderen (I) 

 
 
HET WOORD 
 
Gebed 

 
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-4 

 
Zingen: ‘Maria stond bij het graf’ (Hemelhoog 182) 
 

1. Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 
‘Weet je niet meer 
wat Hij gesproken heeft? 

 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft.’ 

 



2. De discipelen waren zo moe; 
ze treurden om de Heer: 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
‘Hij heeft gedaan 
wat Hij gesproken heeft! 

 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft.’ 

 
Schriftlezing Johannes 20:1-20 
 
Zingen: ‘Tussen waken, tussen dromen’ (Liedboek 631) 
 

1. Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ’t graf genomen, 
horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 

 
2. Zij die zich als eersten buigen 

over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 

 
  



3. Uit een sprakeloos verleden 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 

 
4. Lente kleurt de kale bomen, 

door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 

 
Verkondiging 

 
Zingen: ‘Op U alleen’ (Liedboek 639) 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta.  

 
2. U werd een mens, U daalde neer, 

in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 



3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 
Moment met de kinderen (II) 

 
ONS ANTWOORD 
 
Toelichting collecten 

1e collecte Kerk in Actie: steun voor slachtoffers en 
ontheemden van de oorlog in Oekraïne 

2e collecte voor Emmaüs 
Collectebusjes: project Young Africa 
Geven kan via de Emmaüsapp, via pge.nu en de 
collectebusjes bij de uitgang 

 
Gebeden 

besloten met stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: ‘U zij de glorie’ (Liedboek 634, staande) 
 

1. U zij de glorie opgestane heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer 
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan 
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan. 
U zij de glorie opgestane heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer! 



2. Licht moge stralen in de duisternis, 
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht : 
u zij de glorie, opgestane heer, 
u zij de victorie , u zij alle eer! 

 
ZEGEN  

beantwoord met gezongen ‘amen’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom na de dienst in de Ontmoetingsruimte. 
Er is koffie, thee en limonade! 


